
Op d ’n Baum
boétegewoën niejs oet Bree

De donkere dagen zijn er weer...

jaargang 1, editie 8
november 2024

Afgelopen weekend ging de wintertijd 
in. De klok ging een uur terug en daar-
door is het ‘s avonds eerder donker. 
De donkere dagen zijn er weer... Op 13  
november echter is het ‘s avonds  
verre van donker en komt het centrum 
van Maasbree tot leven! Op die dag 
vindt weer de Heerlyck Bree avond 
plaats, georganiseerd door de winke-
liersvereniging. We gaan jou toch zeker 
ook zien?

Deze Op d’n Baum is de meest uitge-

breide tot nu toe. Waar we voor hebben 
gevraagd is gebeurd. We krijgen meer 
stukken ingestuurd! Graag horen we 
van jullie hoe jullie de uitgaves tot nu toe 
hebben ervaren. Zijn de artikelen inte-
ressant genoeg? Moet het korter, of juist 
langer? Je reactie kun je op de website 
eenvoudig achter laten.

Ik ga zo weer op Verzenden klikken en 
hoop dat jullie er weer van kunnen ge-
nieten.

Patrick Julicher
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Brits niejs
Stichting Herberg Papilio dankt bezoekers en 
deelnemers aan hun Gedenkdag
Op zaterdag 21 september hebben we een mooie 
Gedenkdag beleefd bij boerderij Vorster Hand in 
Sevenum.  Reeds ruim 10 jaar verzorgt de Stichting 
Herberg Papilio twee keer per jaar lotgenotenva-
kanties voor gezinnen die een kind verloren hebben. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde Gedenk-
dag. Leuk om belangstellenden te verwelkomen en 
weer oud-gasten te ontmoeten in een fijne sfeer. 
Dankbare herinneringen werden opgehaald in de 
gesprekken tussendoor en naar aanleiding van de 
bijzonder boeiende lezingen en aansprekende mu-
ziek. De standhouders vanuit verschillende aan-
verwante stichtingen, die we uitgenodigd hadden, 
zorgden met hun mooi ingerichte stands en verha-
len voor een waardevolle afwisseling door het pro-
gramma heen. Dank daarvoor.
Lieske, Lenie en Saskia dank voor jullie inspirerende 
lezingen. John, Lisa en Math merci voor jullie muzi-
kale omlijsting. En Loed, Piet en Sofieke dank voor 
de kinderactiviteiten. Ook dank natuurlijk aan alle 
aanwezige vrijwilligers die hun handen uit de mou-
wen hebben gestoken om deze dag tot een succes 
te maken. Alle onderdelen en de inzet van velen le-
verden een waardevolle bijdrage aan deze bijzon-
dere dag.
Zeker ook dank aan Eefje van boerderij Vorster 
Hand voor het beschikbaar stellen van de gewel-
dige locatie. Het was zonder meer indrukwekkend 
om alle 120 kaarsjes van alle sterrenkinderen van de 
voorbije lotgenotenweken te zien branden omarmd 
door een muzikale deken. 
We hebben vele felicitaties en donaties in ontvangst 
mogen nemen. Blij verrast waren we met verschil-
lende spontane donaties waaronder een topdona-
tie. Dank aan alle donateurs voor het mooie bedrag 
dat we meteen weer kunnen inzetten bij de inmid-
dels in de herfstvakantie gestarte 23e Papilioweek. 
Theo van Megen

Afkoppelproject “Achter de Hoven”, inwoners 
aan het woord
Het afkoppelproject in de buurt Achter de Hoven 
vordert. De komende 2 jaar zal de hele buurt erva-
ren wat het betekent om zulke gaten voor je deur te 
hebben. Last hebben we er niet veel van. Gemak is 
wat anders. Maar hier op de Plettenbergstraat doet 
niemand moeilijk. De mannen zijn erg vriendelijk. 
Werken altijd mee als je een straat moet oversteken 

om bij je auto te komen. Dan wordt het tapijt voor 
je uitgelegd, letterlijk, maar dan een van rubber of 
iets dergelijks. Ook de boodschappen worden voor 
je gedragen als je vanaf de auto naar huis loopt 
en de straat moet oversteken. Ga je met de fiets? 
Dan wordt die van je oprit naar een punt gebracht 
waar je kunt fietsen. En omgekeerd. Voor 
je zelf is er ruimte langs de tuintjes om 
te lopen, of in de tuintjes. Dan is het wel 
een nadeel dat we geen stoepen hebben 
in deze buurt, een enkele straat uitgezon-
derd. Het afval wordt naar een bepaald 
punt gebracht waar de gemeente het kan 
oppikken. Wil je wat weten? Ze zijn er al-
tijd om je iets uit te leggen. ’s Avonds wor-
den hekken rondom de putten geplaatst.

Vorige week vrijdag 11 oktober werd be-
gonnen met het verwijderen van de straats-
tenen. Een week later zijn ze halverwege 
de straat. Je ziet dat ze bezig zijn met het 
plaatsen van de nieuwe riolering. De groe-
ne buizen voor het hemelwater zullen waar-
schijnlijk tot maandag moeten wachten. 
Ook moeten de leidingen die uit de huizen 
komen worden vernieuwd. Bewoners kun-
nen dan even niet de wc doortrekken of de 
wasmachine gebruiken. Dat duurt niet lang. 

De buizen die ze daarvoor moeten aanbrengen 
lopen dwars over de straat. De kabel die over de 
straat loopt, is van de glasvezel. 
De zwarte “trechters” , 
rechts op foto 1, zijn con-
troleputten. Die gebrui-
ken ze als er ooit moet 
worden gecontroleerd 
met camera’s. Op vrij-
dagavond 18 oktober is 
het achterste gedeelte 
van de straat op foto 1, 
alweer dicht.

Al met al een aanzien-
lijk project ,maar ons 
valt het niet tegen. Op 
de hoek worden de 
straatstenen alweer 
gelegd. Pluimpje voor 
de mannen op straat.
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meld je 
aan op de 

website

8 nov | Sint Maarten  9 nov | Samenspeeldag   

13 nov | Heerlyck Bree Avond   14 nov | KBO Kienen   

16 nov | Repair Café   16 nov | CV den Hab Seizoenseupening   

17 nov | Intocht Sinterklaas   20 nov | Gedichtenmiddag   

27 nov | Muziekmiddag   30 nov | Bree Café Top 2000

Bijeenkomst klankbordgroep bespreken 

varianten rondom Kennedyplein Maasbree     

Op 10 oktober was er een bijeenkomst met de klankbordgroep om  

diverse varianten en denkrichtingen te bespreken voor het gebied 

rondom het Kennedyplein in Maasbree.

Terugblik en aandachtspunten

De projectleider van de gemeente heeft een terugblik gegeven op de 

opbrengst van 20 februari van de klankbordgroep. Daarnaast werd 

vanuit de gemeente toegelicht welke aandachtspunten er zijn vanuit 

de verschillende disciplines. Ook heeft er een parkeerdrukonderzoek 

plaatsgevonden om te bekijken wat de bezetting is van de parkeer-

plaatsen rondom de schoolomgeving. De resultaten hiervan zijn tij-

dens de bijeenkomst toegelicht.

Varianten en denkrichtingen

MTD Landschapsarchitecten had verschillende varianten en  

denkrichtingen uitgewerkt voor de invulling van het gebied rondom 

het Kennedyplein. Deze zijn op 10 oktober uitgebreid toegelicht 

aan de klankbordgroep. Daarna is bij de deelnemers opgehaald 

wat ze van de verschillende ideeën vonden. Algemene reactie was 

dat men tevreden is met de voorbeelden die zijn voorgesteld. Er 

komt veel groen terug. Ook zijn er mogelijkheden om de situatie 

verkeerskundig te verbeteren. Een aantal zaken moeten nog ver-

der uitgezocht worden. Hier gaan MTD en de gemeente verder 

mee aan de slag. Er wordt een nieuwe bijeenkomst met de klank-

bordgroep gepland in december om de voorkeursvariant te be-

spreken. Vervolgens komt er een inloopmoment om de plannen 

ook aan andere geïnteresseerden te tonen. Dit zal eind 2024 of 

begin 2025 zijn.

Uitnodiging: 80 jaar vrijheid in Maasbree

Op 22 november 1944 werd Maasbree bevrijd door de Engelse 

divisie ‘Polar Bears’. Op deze bijzondere dag willen wij graag 

samen met u 80 jaar vrijheid herdenken. Wij nodigen u van har-

te uit voor een herdenkingsbijeenkomst op 22 november 2024.

Programma: 15:20 uur: Verzamelen bij 

de kerk van Maasbree. Vanuit de kerk 

lopen we als stoet naar het R.K. kerk-

hof (afstand: 100 meter). 15:30 - 16:15 

uur: Ceremonie bij de graven van de 

zes Engelse bevrijders. Met muzikale 

begeleiding, een kranslegging, bloem-

legging en drie toespraken.

Na de ceremonie bent u van harte wel-

kom om de expositie in de bibliotheek 

van Maasbree te bezoeken. De expositie 

over de laatste periode van de oorlog is 

te bezichtigen tot 20 december 2024.

Namens Stichting Kunst en Cultuur Maasbree,  

H. Stemkens, A. Boots en W. van Elk
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Op 15 oktober hebben we afscheid moeten nemen van 

onze oud-voorzitter en tevens van ons Lid van Verdienste 

Lei Willems. Hij mocht maar 77 jaar worden. Gelukkig heb-

ben we zijn herinneringen van 33 jaar lidmaatschap. Wij 

wensen zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden 

heel veel sterkte. Bestuur en leden van Beugelclub De Treffers

Heerlyck Bree avond
Op woensdagavond 13 november  
tussen 17.00 en 20.00 uur verandert 
het centrum van Maasbree in een 
sfeervolle wandelroute vol licht en  
leven! Voor jong en oud is er van alles 
te beleven: de winkeliers verwelkomen 
je met vuurkorven, heerlijke hapjes en 
bijzondere acties, terwijl de straten 
gevuld worden met de mooie klanken 
van live zangkoren.

Voor de kinderen is het extra span-
nend, want de brandweer en politie 
staan klaar zodat iedereen kan ge-
nieten van een onvergetelijke avond. 
Maak er samen met familie en vrien-
den een gezellige wandeling door het 
dorp van, en laat je verrassen door  

alles wat Maasbree te bieden heeft.

Heerlyck Bree Avond - een avond vol 
warmte, muziek en plezier voor ieder-
een!

Brits niejs
Opening hondenspeelveldje
Op zaterdag 2 november is officieel het 
Hondenspeelveldje van Maasbree ge-
opend. 

Maasbree telt veel trotse hondenbe-
zitters. Honden konden echter tot nu 
toe nergens in Bree terecht om veilig te 
spelen, rennen en uit te waaien samen 
met hun baasjes. Zes jaar geleden ont-
stond het idee voor een hondenspeel-
veldje. Hondenliefhebber Doré Trepels 
vertelt: “Er zijn in ons dorp heel veel 
speeltuinen voor kinderen, maar er was 
helaas geen speelplek voor onze hond 
Bruno om te ravotten.”

Doré kwam in actie en ging in gesprek 
met andere hondenbezitters en de ge-
meente. Samen gingen ze op zoek naar 
een geschikte locatie. “Dat viel niet 
mee. De ene na de andere plek viel af”, 
verzucht Doré. Daarmee dreigde ook 
alle energie uit het initiatief weg te val-
len. “Maar we hielden vol. Uiteindelijk 
konden we terecht vooraan het Stock-
broek, dichtbij de Beukenstraat. Toen 
vonden we ook nog voldoende hulp, 
geld en materialen om onze gedroom-
de speelplek aan te leggen.”  

Met de inzet van veel vrijwilligers is 
aan de Laar een natuurlijke speel- en 
ontmoetingsplek gemaakt voor hon-
den en hun baasjes. Het hondenspeel-
veldje bestaat deels uit een natuurlijke 
omheining van wilgentakken. “Die zijn 
allemaal gedoneerd”, vertelt Doré ver-
der. “We hebben dat allemaal zelf aan-
gelegd om kosten te besparen.” Verder 
is er een fraai schapenhek met poor-
ten, een houten bank, prullenbak, twee 
picknicktafels en boomstammen in het 
veldje. Een naam-, regel- en sponsor-
bord zijn er ook met hulp van sponso-
ren gekomen.  

Werkgroep lid Jessica Neijenhuis, “We 
wonen in de buurt en zijn heel blij met 

het resultaat. Onze hond is er graag. 
Wij zijn er graag. We zijn er trots op dat 
we het samen hebben geflikt.”  

Het hondenspeelveldje is mogelijk 
gemaakt met de bijdragen van de ge-
meente Peel en Maas, Wonen Limburg 
en de Rabobank en veel particuliere 
en bedrijfssponsoren en vrijwilligers. 
Ondersteuning werd geboden door 
dorpsoverleg Maasbree, Vorkmeer en 
Burgerkracht/Groeikr8. De gemeente 
neemt het groenonderhoud aan het 
veldje voor zijn rekening. Vrijwilligers en 
bezoekers houden het samen netjes.

Film over Maasbreese kunstenaar in 
première
Designer Ruben van Megen uit Maas-
bree werd vijf jaar lang gevolgd door 
documentairemaker Bart Hölscher. Het 
resultaat is de film ‘Een echte Van Me-
gen’, die gister in première ging tijdens 
de Dutch Design Week in Eindhoven. 
Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober 
om 19:00 uur is de film te zien bij DOK6 
Cinema in Panningen.

Van Megen (40) creëert unieke tafels 
en stoelen die wereldwijd geëxposeerd 
en verkocht worden. Tijdens de co-
ronapandemie ontwikkelt hij, gedreven 
door zijn fascinatie voor materialen, 
een collectie meubels van zand. Hoe 
verhouden de kunstenaar en onder-
nemer Van Megen zich tot elkaar als 
de pandemie voorbij is en zijn nieuwe  
collectie niet het gewenste succes lijkt 
te hebben?

Een echte Van Megen
De Maasbreese designer is een suc-
cesvolle designer met een indrukwek-
kende prijzenkast. Met zijn kostbare 
bronzen eettafel en blad van Perzisch 
tapijt heeft hij de designwereld in ste-
den als New York, Dubai en Milaan 
veroverd. Maar wan-
neer de pandemie uit-

breekt, verdwijnt de aandacht voor exclusief 
design.

Snoei op tijd overhangende beplanting
Ben je eigenaar van een perceel in gemeente 
Peel en Maas? Voorkom onveilige verkeers-
situaties door overhangende beplanting. 
Als perceeleigenaar ben je verantwoordelijk 
voor het terugsnoeien. Bekijk de richtlijnen 
op de website van de gemeente.

Overhangende beplanting kan voor overlast 
zorgen. Denk aan onoverzichtelijke situa-
ties, te smalle fiets- en voetpaden of takken 
die hinder geven bij parkeren. Als percee-
leigenaar ben je verantwoordelijk voor het 
terugsnoeien van de beplanting. Voorkom 
overlast én schade aan eigendommen van 
derden.

Bijeenkomst voor hulp met laptop, tablet 
en smartphone
Dorpsontmoeting Hoes van Bree biedt het 
hele jaar door bijeenkomsten aan op de 
dinsdagmorgen (met uitzondering van de 
maanden juli en augustus en op feestda-
gen), onder begeleiding van 4 vrijwilligers, 
waar mensen terecht kunnen met vragen of 
problemen over het gebruik van hun laptop, 
tablet en of smartphone. De bijeenkomst 
vindt plaats van 9.30 tot 11.30 uur. Het is 
ook mogelijk om langere tijd deel te nemen 
aan deze groep. Voor meer informatie kan er 
gebeld worden naar 0774653827.

Kijk in de evenementenkalender van Heer- 
lyck Bree of er een bijeenkomst is ingepland.

In november 1944 gaven zes soldaten uit het Verenigd Koninkrijk (naast vele andere) 
hun leven, zodat anderen in vrijheid konden en kunnen leven. Op de Rooms-Katho-
lieke Begraafplaats van Maasbree zijn de graven van deze soldaten terug te vinden. 
De graven vallen onder de  Commonwealth Wargraves Commission. Deze organisatie 
houdt zich onder andere bezig met de aanduiding en het onderhoud van graven van 
Gemenebeststrijdkrachten die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Op 14 december 1944 overleed Maasbreenaar Wiel Vullings op 24-jarige leeftijd. Vul-
lings, tuinier van beroep, was lid van de Ordedienst. Deze OD was in de Tweede 
Wereldoorlog een illegale en geheime, anti-Duitse organisatie. Na de bevrijding hield 
de OD-groep zich met name bezig met bewakingsdiensten. Dat Maasbree op dat 
moment nog steeds frontgebied was, blijkt uit de vele granaten die het nog over zich 
heen kreeg. Tijdens een van deze aanvallen sloeg er een granaat in bij café Pee-
ters-Linssen, daar waar nu ongeveer de rotonde Baarlo ligt. Bij deze inslag raakte 
Vullings tijdens zijn dienst zwaargewond en werd door de Engelsen overgebracht naar 
het ziekenhuis in Weert, waar hij overleed. Op de begraafplaats in Maasbree werd 
hij met militaire eer begraven. Toch is er een groot verschil tussen de zes eerder ge-
noemde oorlogsgraven, en het graf van Wiel Vullings. De zes graven zijn waarschijnlijk 
geadopteerd, Hier heeft een actie voor plaatsgevonden. Het graf van Vullings bevindt 
zich niet alleen fysiek op een andere locatie, maar is ook in beheer bij een andere 
organisatie: de Oorlogsgravenstichting. Hierdoor valt dit graf buiten de genoemde 
adopties en is daar verder ook nooit op een andere manier aandacht voor geweest. 

Het lijkt nu of de laatste rustplaats van Vullings een vergeten bestaan leidt. Het graf 
oogt kaal zonder bloemen. Leeg, alsof het in al die jaren steeds verder in de vergetel-

heid is geraakt. Juist nu is het moment waarop we hier samen iets 
aan kunnen doen. De aanstaande viering van 80 jaar vrij-
heid is een mooi moment om aan te tonen dat Wiel Vullings 
niet is vergeten. Laten we in aanloop naar het moment van 
80 jaar vrijheid de leegte wegnemen. Wil je meedoen? Het 
enige dat je hoeft te doen is op enig moment van 18 tot en 
met 22 november een bloemetje te leggen bij het graf om 
te laten zien dat ook jij er nog aan denkt. Je vindt het graf 
direct naast de zesde boom aan de linkerkant als je het mid-
denpad af loopt.

Natuurlijk is het leggen van een bloemetje niet gebonden aan 
80 jaar vrijheid. Wil je gedurende het jaar het graf een keer 
van verse bloemen voorzien, dan zou dat natuurlijk geweldig 
zijn. Verder heeft Heerlyck Bree contact gelegd met de Oor-
logsgravenstichting om te informeren of het graf in aanmer-
king komt voor adoptie. Mochten we daar meer informatie 
over ontvangen, dan zullen we daar zeker over berichten.

Bron: Dat waren de Oorlogsjaren – Jan Tielen, Commonwealth Wargraves, Oorlogsgravenstichting

80 jaar vrijheid, bijna 80 jaar vergetelheid?

Familieberichten
Heeft u familieberichten die u op de website 

van Heerlyck Bree of in deze Op d’n Baum 

geplaatst wilt zien, stuur deze dan naar  

opdenbaum@heerlyckbree.nl.


